Orde laatste zondag kerkelijk jaar Renesse 23 nov 2025
Mmv:

Solozang: Liesbeth Franken

Gitaar: Henk Franken

Welkom ouderling van dienst

Intochtslied: 864:Laat ons de Heer lofzingen
1

Laat ons de Heer lofzingen,

juich, al wie bij Hem hoort!

Hij zal met trouw omringen

wie steunen op zijn woord.

Al moet ge hier ook dragen

veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen,

Hij redt uit alle nood.

2

God heeft u uitverkoren

en uw geloof gebouwd,

Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,

dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

3

ZOou 00it een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven

uw moeder vroeg of laat,

de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

Groet, bemoediging en gebed van toenadering
groet
V. De vrede van de Heer is met u.
g. ZIJN VREDE OOK MET U
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bemoediging

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V. Die trouw is tot in eeuwigheid

g. ENDIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
gebed van toenadering

V. O God, keer u om naar ons toe

EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
Laat ons, o Heer, uw liefde zien

EN GEEF ONS UW HEIL

O Heer, hoor ons gebed

EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN

Q@ <@e <@

NLB 864:4 en 5

4

Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!

De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.

Wie lijdt, — God zal het merken,
’t 1s alles Hem bekend;

Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.

5

Daarom lof zij de Here,

in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.

Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,

en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Gemeente gaat zitten
Inleiding

NLB 221:Zo vriendelijk en veilig als het licht
1

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,



Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

Henk & Liesbeth: 1k heard the voice of Jesus say
1. | heard the voice of Jesus say,

“Come unto Me and rest;

Lay down, O weary one, lay down

Thy head upon My breast.”

| came to Jesus as | was,

Weary, and worn, and sad;

| found in him a resting-place,

And he has made me glad.

Ik hoorde dat jezus sprak;

Kom naar mij en rust

Leg je neer, o vermoeide, leg je neer
Je hoofd op mijn borst

Ik kwam tot Jezus en ik was
Vermoeid en uitgeput en verdrietig
Ik vond in hem een rustplaats

En hij heeft mij blij gemaakt.



2. | heard the voice of Jesus say,
“Behold, I freely give
The living water; thirsty one,
Stoop down, and drink, and live.”
| came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream;
My thirst was quench'd, my soul revived,
And now I live in him.
Ik hoorde dat Jezus sprak:
Zie ik geef je om niet
Het levend water, drink dan en leef
Ik kwam tot Jezus en ik dronk
Van die levend makende stroom
Mijn dorst was gestalt, mijn ziel was herboren
En nu leef ik met hem

3. I heard the voice of Jesus say,

“I am this dark world’s Light;

Look unto me, your morn shall rise,
And all your day be bright.”

| looked to Jesus, and | found

In him my Star, my Sun;

And in that Light of life I’1l walk,
Till trav'ling days are done.

Ik hoorde dat Jezus sprak:

Ik ben het licht in deze duistere wereld
Kijk op naar mij, jullie ochtend zal gloren
En heel uw dag zal helder zijn

Ik kijk naar Jezus en ik ontdekte

In hem mijn Ster, mijn Zon

En in dat levenslicht zal ik wandelen

Tot de dagen van mijn reis ten einde zijn.

Gebed voordat wij de Bijbel lezen

Eerste lezing: 2 Kor. 4:7-18

7Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn
dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8We
worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan
het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9We worden vervolgd, maar
worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
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10We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook
het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11Voortdurend worden wij
levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke
bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. 12Zo is in ons de dood
werkzaam, en in u het leven. 13Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen,
daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we
geloven 14en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als
Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. 15Dit alles
gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer
mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.
16Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan
verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17En de
geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die
alles omvat en alles overtreft. 18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen
maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare
eeuwig.

Lied 726 Hoor, een heilig koor van stemmen
1

Hoor, een heilig koor van stemmen,

staande aan de glazen zee,

halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,

als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,

in de hemel is een dans.

5

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt

waar zij juichen U ter ere

waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,

want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Tweede lezing: Openbaring 1:4 -8

4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van
Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5en
van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de
heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze
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zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft

en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader — aan Hem komt de eer

toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

7Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem

doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
8‘Ik ben de alfa en de omega,” zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en

die komt, de Almachtige.’

NLB 769: 5en 6 (Eens als de bazuinen klinken)
5

Mensen, kom uw lot te boven,

wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen

dat gij oplaait als een vuur,

want de Geest zal ons bestoken,

nieuw wordt alle creatuur.

6

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Overdenking

NLB 305 Alle eer en alle glorie

1

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!



Als genade die ons toekomt
Is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

Dank- en voorbeden —
Stil gebed
Onze Vader

Kinderen komen uit de kindernevendienst
Gedachtenis van de namen

Henk & Liesbeth : De mensen die wij missen (Sela)
God, U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede
God, U bent de VVader van de mensen uit de tijd

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
Geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen

God, U kent de namen van de mensen die we missen
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen
God, U bent de VVader van het leven, voor altijd

Wie huilt er onze tranen?



Christus, Hij alleen!

Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!

Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen

Gedicht

Wij noemen de namen van hen die afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Als wij de naam noemen van de overledene waarvoor u naar de kerk bent
gekomen, dan mag u naar voren komen en een roos met de naam van uw
dierbare in de bloemschikking zetten.

Namen worden genoemd

Wij leven voor God (lona) Henk en Liesbeth Franken en samenzang
1. In het spaans door Henk en Liesbeth
2. In het Engels door Henk en Liesbeth
3. In het Nederlands allen:
Wanneer wij leven, leven wij voor God,
wanneer wij sterven, sterven wij voor God;
want in ons leven en in ons sterven,
zijn wij van God, zijn wij van God.

We steken drie kaarsen aan voor allen die overleden zijn in onze PG
Schouwen en die wonen in de andere dorpen:

1. Wij gedenken allen die zijn overleden in Scharendijke

2. Wij gedenken allen die zijn overleden in Burgh
8



3. Wij gedenken allen die zijn overleden in Haamstede

We geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als
Jezus, zal opwekken, (2kor. 4:13, 14)

We steken kaarsen aan voor allen die zijn overleden en aan wie wij moeten
denken. U wordt nu uitgenodigd om zelf een kaars aan te steken voor hen aan
wie u op dit moment moet denken en er niet meer is of zijn.

Tijdens het aansteken van de kaarsen speelt het orgel o.a: Als alles duister is.

Gebed

Slotlied: NLB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,

verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

0 zon van liefde, mijn gemoed!

2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen
Gezongen: Amen



Collecte bij de uitgang.
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