Orde van dienst
Pelgrimskerk

Zondag 30 november 2025
Voorganger :ds. Jitse Scheffer
Ouderling : mw. Petra van der Lee
Organist : dhr. Niels van Rooijen
Lector : dhr. Han van Dijke

Orgelspel voorafgaande aan de dienst

Binnenkomst kerkenraad

Laten we stil worden ...

Inleidend orgelspel

Aanvangslied: Psalm 25: 1, 2

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
2. Here, maak mij uwe wegen



Bemoediging en groet

Voorganger:

Hier zijn wij samen

in de naam van God die sprak “er zij licht”
Allen: EN ER WAS LICHT

Voorganger:

In de naam van Jezus

Allen: GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
Voorganger:

In de naam van de Heilige Geest

Allen: DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT.

Voorganger: Vrede is metu !
Allen: WIJ WENSEN HEEL DE WERELD VREDE

Zingen:Lied442:1 -Op U, mijn Heiland blijf ik hopen

Tekst: Licht

Licht

de duisternis indragen

verdrijft niet alle duisternis

maar vermindert wel haar macht.

Liefde

de duisternis indragen

verdrijft niet alle haat

maar tast wel haar tanden aan.

Hoop de duisternis indragen
verdrijft niet alle wanhoop
maar ontmantelt haar wel.

Vrede

de duisternis indragen
verdrijft niet alle oorlog

maar zet wel een andere toon.

Troost de duisternis indragen
verdrijft niet alle verdriet
maar verlicht haar wel.



Verbondenheid

de duisternis indragen
verdrijft niet alle eenzaamheid
maar verbindt wel.

Het Kind

de duisternis indragen

verdrijft niet alle dood

maar schept steeds een nieuw begin.

(naar: Marinus van den Berg)

Zingen: Lied442:2 - Vervul, o Heiland, het verlangen

Kyrie

Zingen: Lied 462:1,2,3,5,6
1. Zal er ooit een dag van vrede
2.Zal er ooit een blijvend heden
3. Zie de takken aan de bomen

5. Zoals bomen mensen tonen
6. Zoals sterren mensen melden

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Schriftlezing: Jesaja2:1-5

Zingen: Lied 1016: 1, 2

1. Kom, laat ons opgaan naar de berg
2. Wij gaan waar onze voeten gaan

Schriftlezing: Mattelis 24 : 32 -44
Zingen: Lied 751:1,2,3
1. De Heer verschijnt te middernacht
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt

3. Wie waakt er als een trouwe knecht

Meditatie - orgelspel



Zingen: Lied444:1,2,3,4

1. Nu daagt het in het Oosten
2. De duisternis gaat wijken
3. Zij, die gebonden zaten

4. De zonne, voor wier stralen

Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven
Zingen: Maak heel mijn leven tot een lied

uit: Liefste lied van overzee, deel 2, Sytze de Vries
melodie: ‘O hoogt’en diepte, looft nu God’ - Lied 870

O

1 Maak heel mijn Je-ven tot  een lhed,
EEESSroSES
ook als  de  dag wer-sill

= ———l e S —

s iraidr it et

Maak wie 1k ben e - twi - ge van

?}T‘—_[ ==ro-—so =

[ ) £
W WE - EEA &0 ww wil,

3 In wie ik ben, in wat ik doe,

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God,
en wordt uw wil gedaan.

6 En zelfs in pijn en in verdriet,

wordt nog het lied gehoord,

waar ook mijn weg zich wendt of keert
plant zich de echo voort.

7 Nooit zal mijn leven, dag en nacht,
dan zonder zegen zijn.

Bij elke voetstap die ik zet,

bent U zelf het refrein.

Wegzending en zegen






