
Pinksterzondag 24 mei 
 Kleur: rood, kleur van vuur, warmte en liefde 

 

Voorganger: ds. Jitse Scheffer 
Organist: Tony Rozendaal 

 
m.m.v. Vocal group ‘Sententia’ 
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Stilte - Koorzang: You raise me up  
 

Woord van welkom en mededelingen 

Pinkstergroet vanuit WindKracht 8; de pinkstervlam wordt ontstoken 

De tafelkaarsen worden aangestoken 

- gemeente gaat staan - 

Lied 672: 1, 2 en 3   

Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

v De Eeuwige zal bij u zijn 
g De Eeuwige zal u bewaren 
 

v Onze hulp is de Naam van de Heer 
g die hemel en aarde maakt. 
v Geest van vuur 
g Ontsteek in ons de liefde van Christus 
v Geest van vrede 
g maak ons stil voor de woorden van God 
v Geest van God 
g kom in ons hart en maak ons uw nieuwe schepping 
 

- gemeente gaat zitten - 

Lied van de zondag: 87 

 

Kyriëgebed, telkens besloten met:   
v ….,  zo bidden wij U samen zingend:  
g 367b 
 

Koorzang: Amigos para siempre  
 
Zondagsgebed 
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Tekst van Huub Oosterhuis   - Heilige Geest 

De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet ritselen, 

of  de stormwind die bomen ontwortelt. De wind is de wind en niets 

anders, hoe hard het ook stormt. De heilige geest is ook niet de levens-

adem van ons lichaam, de lucht in onze longen, waarmee we spreken en 

zingen, hijgen en piepen. Ook de hartstocht van de één voor de ander is 

geen heilige geest, evenmin als de branding van de zee en de vuurgloed 

van de zon. Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van 

ontferming – dat je het hijgen en piepen en gesmoorde schreeuwen van de 

ouderloze en in zichzelf  begraven kinderen nog hoort: dat is heilige geest. 

En dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging, en 

van protest ook, dat je je niet met stomheid laat slaan, en er niet het 

zwijgen toe doet; dat je elkaar blijft toezingen en zegenen en niet toegeeft 

aan de alom heersende schamperheid, de harde taal die mensen onderuit 

haalt, de spraakverwarring: dat is heilige geest. 

De heilige geest is iets ín mensen. Iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie 

die ons ontvankelijk maakt; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide 

en koud en versteend is.  

Iets in mensen? God in mensen. Dát in mensen, waarin zij beeld en 

gelijkenis zijn van Hem. Van Hem die Schepper en Bevrijder heet. Heilige 

geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen. 

 

Orgelspel 

 

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 Naardense Vertaling 

 

Lied 680: 1, 2 en 3 

Epistel: Handelingen 2: 1 – 13 

 

Lied 687: 1 en 2 

 

Overweging   



4 

 

Koorzang: Air  - J.S. Bach 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Na iedere voorbede zingen we een (volgend) vers van  - Lied 680 

 

Collectes voor Diaconie (3 ZWO–projecten in  Colombia) en Kerk 

 

Koorzang: True colors 

 

Slotlied (staande): 675  

Zending en zegen 
 
Koorzang: The Rose 

 

Orgelspel 

 

Na afloop is er koffie of  thee 

 

Volgende diensten: 
31 mei: Ds. Jitse Scheffer in Pelgrimskerk 
7 juni: Ds. Jitse Scheffer in Burgh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan de code 
met de camera 
van uw 
smartphone; uw 
gift wordt gelijk 
verdeeld over 
diaconie en kerk 

 


