
Orde van dienst zondag 31 mei 2026 

 

Zondag Trinitatis 

Liturgische kleur  : Rood 

 

Voorganger : ds.   Jitse Scheffer 

 

Organist : dhr.  Rein v.d. Kluit 

Lector  : mw. Annet Ruitenberg 

 

Thema  : De kleine hoop 

 

 

 

Voorafgaand aan de dienst : orgelspel 

 

Binnenkomst kerkenraad 

 

 

Stilte 

 

Inleidend orgelspel 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Lied 705 : 1, 3, 4 

 

We maken ruimte voor God en voor elkaar 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

vg.  Onze hulp is de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde maakt 



vg.  die trouw is tot in eeuwigheid 

a.  die niet loslaat het werk van zijn handen 

vg.  Goede en trouwe God,  

           wij zijn mensen van U,  

            op zoek naar inspiratie,  

            op zoek naar een nieuw begin.  

a.         Breng ons bij U.  

            Onthul ons uw aangezicht, uw Naam die met ons gaat.  

           Woon in ons en wek in ons de vreugde om uw nabijheid.  

vg. Wees als een vuur dat ons hart verwarmt.  

            Door Jezus Christus, onze Heer.  

          Amen. 

 

 

Zingen: Psalm 150 a : 1, 4 

 

Gedicht: Het kleine meisje van de hoop 

 

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,  

de liefde waar ik het meest van hou,  

is de hoop.  

 

Geloof, dat verwondert me niet.  

Liefde, dat is geen wonder.  

 

Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.  

Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven 

De mensen zien toch hoe het er in de wereld vandaag toegaat 

en toch geloven ze dat het morgen allemaal beter zal gaan. 

Wat een wonder is er niet voor nodig 

dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren 

maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, 

een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan 

maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven. 

Uit: Charles Péguy - De kleine hoop 

 

Kort orgelspel 

 

Kyrie 



 

Hoor ons als wij zingend tot u bidden 

 

 
 

Gloria: Lied 117 d   - 3x 

 

 

                                                    Dienst van het Woord 

 

Schriftlezing:  Exodus 34 : 1  t/m  9 

 

Zingen: Lied 119 a : 1, 4 

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 : 1 - 13 

 

Zingen: Lied 704 : 1, 3 

 

 

Meditatie     

 

Orgelspel 

                                   

    

Dankgebed en voorbeden 

  

Zo bidden wij samen: 

 
 

 

Inzameling van gaven 

 

  



                           Dienst van de Maaltijd van de Heer 

 

Nodiging 

 

De tafel wordt klaargemaakt 

 

Lied 170  - uit ‘Zingenderwijs’ mel. Ps 119 

 

De Geest ten leven leidt ons op Gods weg.  

Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.  

Ons leven komt voorgoed bij God terecht,  

als wij ons brood met anderen willen breken:  

‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.  

Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 

 

Tafelgebed 

 

Eeuwige, 

In deze kring mogen wij maaltijd vieren  

met die ene mens Jezus  - uw Zoon. 

In zijn liefde is onze gemeenschap geworteld en gegrond. 

Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen. 

Met geduld, aandacht en mededogen beziet U ons, 

als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn  

en moedeloos terneer zitten, 

als iemand die troost biedt aan wie verdrietig zijn. 

Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth, 

in de nacht waarin hij werd overgeleverd, 

een brood nam, de dankzegging uitsprak, 

het brak en ronddeelde, 

en na de maaltijd de beker nam en ronddeelde 

als teken van het nieuwe verbond: 

Zo bidden wij allen: 

Het brood dat wij delen 

is het teken  

van onze verbondenheid met Jezus Christus. 

De beker die wij rondgeven 

is het teken van voorspoed en geluk, 

dat God in zijn liefde ons schenkt. 



Door dit brood en deze wijn 

raken wij betrokken bij een wereld, 

waarin geduld, aandacht en mededogen is, 

waarin geen lichaam meer wordt gebroken, 

waarin geen onschuldig bloed meer wordt vergoten:  

een wereld waarin God alles is in allen. 

 

Onze Vader 

 

Vredegroet 

 

Delen van brood en beker 

 

Brood   - brood uit de hemel 

Beker   - liefdewijn van God 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Lied 978 : 1, 4 

 

Wegzending en zegen 

 

De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen. 

De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. 

De Eeuwige zij naast u als een goede vriend. 

De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. 

De Eeuwige zij in u als liefde en vrede. 

 

 

Orgelspel 

 

Ontmoeting bij koffie en thee 

 

 

 


